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Redactioneel 
December is traditioneel een maand van feest: Sinterklaas, Kerst, de Kerstman, Oud en Nieuw, 
gezelligheid, en lekker eten en drinken. Tenzij je stout bent geweest en door Piet in de zak naar 
Spanje bent ontvoerd, ervaar je dat het herfst-weer in winter-weer is getransformeerd; het is vaak 
wat kouder en natter. We kunnen ons echter nog steeds heerlijk uitleven tijdens instructie of vrij 
roei moment. En misschien ook wel om een beetje in shape te blijven?  
In deze nieuwsbrief blikken we terug op de afgelopen periode, met diverse tochten, regatta’s en 
leuke evenementen. Onze leden waren er druk mee. Voorts blikken we vooruit op het nieuwe jaar.  
 

Van achter de bestuurstafel 

22 oktober 2025. Een bijzondere dag. De ALV met bestuurswissel is aanstaande: Wim gaat de 
voorzittershamer aan mij overdragen. Ik kijk lang uit naar dit moment en ’s-morgens ziet het er naar 
uit dat niks in de weg staat… Toch wel. Door een gestrande trein kan ik er niet fysiek bij zijn. De wissel 
vindt plaats en ik ben er in gedachten bij. Trots overheerst en ik bedank mijn medebestuurders en 
alle leden voor het vertrouwen. Ik zet een mooie samenwerking voort met Wim, Rein, Bert, Adriaan 
en Vera als nieuw bestuurslid. Op de nieuwjaarsborrel van zondag 04 januari is er uiteraard 
gelegenheid voor felicitaties     . 

De winter is ingezet en regen en wind wisselen elkaar af. Maar dat laat velen van jullie niet 
weerhouden om het water op te gaan. De roeisport kan gelukkig bijna het hele jaar worden 
beoefend. Let op het stoplicht en blijf je aan de afspraken houden. Vaak achteromkijken en vooral bij 
de trailerhelling richting Roosendaal. Houd aandacht voor jouw zichtbaarheid op het water, ik zie nog 
roeiers in te donkere kleding. Maar ook steeds meer lichtgevende roeitenues!  

De 36e Suikerrace zit erop. Er zijn weer mooie prestaties geleverd. Dankzij en onder toeziend oog van 
Piotr is er nagenoeg een nieuwe Suikerrace commissie begonnen. Piotr, bedankt voor de 
voorbereidingen en zorgvuldige overdracht. Uiteraard ook dank aan de SR-cie en alle vrijwilligers. We 
hebben reeds met elkaar geëvalueerd en gaan in het nieuwe jaar verder in gesprek. Ondanks dat het 
weer best oké was, blijft de race zwaar. Ik heb deze voor het eerst in de skiff geroeid en dat was fysiek 
én mentaal een opgaaf. Maar ik heb het gedaan. Ook hier overheerst trots.  
Dat geldt ook voor onze nieuwe aanwinst de “Grote burgemeester”, gedoopt door wethouder Robin 
Heij. 

Einde jaar nadert en check of je jouw Clubwerk 2025 hebt ingediend. Dit kan na inloggen op het 
ledenportaal onder het kopje “Formulieren”. Het je interesse voor het draaien van bardienst(en)? Log 
dan in op het portaal en schrijf je in. Denk ook aan het bijwerken van jouw gegevens op Cappie (o.a. 
toevoegen noodnummer(s)).  

De 1e info bijeenkomst voor de 11 Stedentocht 2026 is ook een feit. Het ziet er naar uit dat er in ieder 
geval één ploeg afreist. Ondergetekende gaat deze uitdagende maar vooral gezellige roeimarathon 
voor de 1e keer aan. Bekijk ook eens de KNRB kalender met de roei-evenementen 2026 
(https//knrb.nl/evenementen/kalender).  

Pas goed op jezelf en de mensen om je heen. Ik wens jullie allen fijne dagen en ik zie je graag op 4 
januari 2026! 

Rogier Gmelich 
jullie voorzitter 
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De nieuwsjaar borrel: 4 Januari 2026 inklinken 
Natuurlijk gaan we het nieuwe jaar verwelkomen en klinken op het nieuwe jaar. Inloop vanaf 
11:30 uur. We proosten op een mooi sportief jaar met een fijn bubbeltje en oliebol. En natuurlijk is 
er weer de jaarlijkse bingo. 
 

Geef Cappie een gezicht 
In Cappie vind je berichten van onze vereniging, kan je de gegevens van andere 
leden (zoals het e-mailadres) opzoeken, en kan je natuurlijk een boot 
reserveren. Helaas heeft niet iedereen zijn gegevens in Cappie volledig 
gemaakt. 
Het bestuur roept iedereen op om zijn/haar gegevens in Cappie aan te vullen.  

En vergeet ook niet om een pasfoto te plaatsen; mocht je iemand opzoeken dan heb je er gelijk 
een gezicht bij.  
 

Contributie 2026 
Tijdens de Algemene ledenvergadering van 22 oktober jl. hebben de aanwezige leden unaniem 
ingestemd met de voorgelegde begroting en jaarplan 2026. De contributiebedragen zijn ten opzichte 
van 2025 met het inflatiecijfer van 3,3% verhoogd. 

Nieuw binnen onze vereniging is de herinvoering van het zogenaamde gezins-lidmaatschap. 
Steeds vaker weten Senior–leden hun partner of kinderen te enthousiasmeren om ook lid te worden. 
Of andersom omdat ouders besluiten lid te worden omdat ze van hun kinderen zulke positieve 
verhalen over de RRV horen. Begin oktober 2025 tellen we zelfs 83 leden die met 2 of meer leden op 
hetzelfde adres wonen. Voor een tweede, derde of zelfs vierde RRV-lid woonachtig op hetzelfde adres 
geldt vanaf 1 januari 2026 een korting van 10% op de geldende RRV-contributie. 

Als het goed is, heeft ieder lid het overzicht van de lidmaatschapsgelden voor 2026 in zijn/haar 
mailbox gekregen. Anders: mail even naar penningmeester@roosendaalserv.nl. 
 

De winterpretavonden: niet roeien maar pret 
Winterpret bij de Roeivereniging! De winter staat voor de deur en bij onze vereniging betekent dat 
vooral: gezellige avonden, warme sfeer en samen plezier! Het wintercomité, onder de bezielende 
leiding van Monique, is weer bij elkaar gekomen en heeft een winterpretprogramma samengesteld 
dat past bij de unieke, warme sfeer van onze club.  

Op veler verzoek keren twee klassiekers terug: de pub quiz en de spelletjespretavonden! 
Daarnaast bruist het comité van ideeën voor de overige avonden. We zijn nog op zoek naar een 
gastspreker en een roeien-gerelateerde film. Heb jij suggesties? Laat het ons weten!  

Zet deze data alvast in je agenda:  
• Woensdag 10 december – Sint/Kerstavond  
• Donderdag 8 januari 2025 – Pub quiz  
• Maandag 2 februari – Winterpretavond  
• Dinsdag 24 februari – Winterpretavond  
• Woensdag 18 maart – Winterpretavond  
• Donderdag 9 april – Afsluitende Winterpretavond & start van de 
lente met de LENTETOCHT. 

Inloop: vanaf 19.00 uur. Start: 19.30 uur.  
Voor elke avond volgt nog een apart nieuwsbericht met meer informatie. In de kantine hangt 
bovendien een poster met alle data, thema’s en tijden, zodat je niets hoeft te missen.  

mailto:penningmeester@roosendaalserv.nl
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Het wintercomité kijkt uit naar een mooie opkomst bij deze unieke en gezellige 
winterpretavonden. Samen maken we er weer een warme winter vol plezier en verbinding van! 
 

De laatste toertocht eindigt in de soep  
Op zondag 26 oktober hebben we het zomerseizoen van 2025 op gezellige wijze 
afgesloten met een traditionele roeitocht. Zoals elk jaar, georganiseerd door de 
toercommissie. Dit keer was het een soeptoertocht-tocht, exclusief voor en door 
onze leden.  

Ondanks de flinke wind hebben we ons niet uit het veld laten slaan; het was 
prima te doen en vooral heerlijk om samen op het water te zijn. Gelukkig bleef 
het de hele tijd droog (wat de tocht des te aangenamer maakte). 

Na afloop genoten we in goed gezelschap van twee heerlijke soepen, brood en 
smeersels.  Een warme afsluiting van de dag, de tocht en een mooi roeiseizoen. 
Met een leuke groep mensen en veel lachende gezichten.  
Op naar het volgende roeijaar! 
 

Wilbert doet de 30e Cottwich – wie volgt? 
Het idee om eens een keer een wedstrijd in de skiff te roeien, spookte al wat jaren door m’n hoofd. 
Natuurlijk heb ik al aardig wat wedstrijden achter de rug, maar dat was altijd in teamverband. Met 
inmiddels vijftien jaar roei-ervaring zag ik ook geen reden meer om het verder uit te stellen: 
meedoen aan een wedstrijd, niet zozeer om blik te trekken – die illusie maakte ik me zeker niet – 
maar gewoon eens om te zien waar ik sportief zou staan. En te genieten van een mooie 
trainingsperiode om progressie te boeken. Nu nog een wedstrijd zoeken. Ik liet m’n oog vallen op 
… Almelo! M’n inschrijving voor de 30e Cottwich Almelo Regatta was een feit.  

Geen vanzelfsprekende keuze om op het Twentekanaal zijtak Almelo te gaan roeien als je uit het 
zuidwesten van het land komt en het 225 kilometer rijden is. Of toch wel… want Veronica van Wijk, 
al heel wat jaren een van m’n Roosendaalse roeimaatjes, heeft connecties in Almelo en bij de 
organiserende Twentse Roeivereniging Amycus. Zo geregeld, zo gedaan. En een skiff lenen, lukt 
dan vast ook wel, was m’n gedachte. Het liep echter anders. Tot mijn grote verbazing kreeg ik er 
lucht van dat Jurgen en Joris Constandse ook het idee hadden postgevat om daar in Twente zich op 
het strijdtoneel te begeven. Bij mijn weten is er nog nooit een Roosendaalse afvaardiging bij die 
wedstrijd geweest. Maar zeg nou zelf, met maar liefst 175 inschrijvingen een wedstrijd met net iets 
meer inschrijvingen dan onze eigen Suikerrace, met roeiers uit alle windstreken en een 
deelnemersveld waar je u tegen zegt, is op z’n zachtst gezegd uitdagend. Jurgen en Joris zouden 
met de botenwagen rijden en dat gaf me de mogelijkheid om skiff Alfonso mee naar Twente te 
nemen.  
Toen begon het trainen. Van opzetjes, sprinttrainingen tot duurtrainingen die uiteindelijk opliepen 
naar marathonafstand (de volle 42 kilometer dus) werden de resultaten al snel beter. Waar m’n 
gemiddelde tempo eerst zo’n 2:50/500m was, bleek met serieus trainen 2:25/500m ook haalbaar 
te zijn over vijf kilometer en met gunstige weersomstandigheden zat 2:20/500m er ook nog wel in. 
Leuk om zoveel progressie te boeken. Ondertussen kwam zondag 21 september, de wedstrijddag, 
steeds dichterbij. 
Daags voor de wedstijd heb ik in een ongestuurde Wiersma-C3 (zoals onze Kruisbeek) het parcours 
verkend. Dan kom je erachter dat we het in Roosendaal nogal hebben getroffen met een 
natuurlijke beschoeiing waardoor golfslag mooi wordt gebroken. Op het Twentekanaal is op een 
aanzienlijk deel sprake van metalen damwanden. Met wat wind en golven wordt dat dus een echte 
klotsbak. In een C3 niet zo spannend, maar in een skiff is het een ander gevoel. 
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Zondagochtend 21 september. Vanaf m’n 
verblijfadres ben ik relaxed naar de 
roeivereniging gefietst waar Jurgen en Joris al 
met de botenwagen waren aangekomen. Het 
was mooi om ze in vader-zooncombinatie een 
strakke wedstrijd te zien roeien in de 
ochtendheat en ze bij de finish aan te 
moedigen. In de middagheat zou het mijn 
beurt zijn. En Joris en Jurgen? Die hadden aan 
1 wedstrijd niet genoeg en deden gewoon nóg 
een keer mee, maar dan in de skiff. Als je dan 
toch naar Twente rijdt, dan ook maar gewoon 
twee keer roeien. Helden!  
Met een stevige noordwestenwind, kracht 4 tot 5 oproeien naar de startlijn, was het gelukkig niet 
lang wachten tot de wedstrijd begon. Met startnummer 132 en Joris die met nummer 133 vijftien 
seconden na mij mocht starten, vroeg ik me af hoelang het zou duren voor ik ingehaald zou 
worden… ;-) Maar in de skiff vaar je je eigen wedstrijd. De start ging vlot, met 24 slagen per minuut 
en een goede controle. Al snel volgde een zwaaikom voor containerschepen, waarbij de wind vrij 
spel had, en toen werd het wel wat spannender. De slagenteller liet tijden zien waar ik niet zo blij 
van werd, maar nu telde maar één ding: blijven zitten, goed op de techniek letten en hopen dat er 
snel wat rustiger water zou komen, om me daarna te herpakken. Dat lukte, het slagtempo kon ik 
gestaag opvoeren naar 26 en op het laatst 30, waarmee de snelheid navenant steeg en ik de 
laatste vijfhonderd meter op een tevredenstellende 2:10/500m uitkwam. Veronica moedigde me 
de hele weg als een fantastische coach vanaf de kant op haar fiets aan, wat echt heel motiverend 
werkte. Toen ik na vijf kilometer de finishlijn passeerde, kwam het euforische gevoel. Nee, geen 
blik getrokken, dat haal je niet met 2:40/500m gemiddeld. Maar wel helemaal op eigen wilskracht 
een wedstrijd geroeid. Moe maar voldaan. Na even rustig uit te roeien, schoot er nog een ijsvogel 
aan me voorbij. Iedereen die me een beetje kent, weet wat zo’n blauwe flits met me doet. Liever 
een ijsvogel dan blik, veel mooier, haha! 
Na afloop van de wedstrijd volgde de prijsuitreiking, waarbij veel studentenroeiverenigingen 
uitbundig hun clubliederen ten gehore brachten om hun overwinning te vieren. Onze Jurgen en 
Joris namen hun medailles iets bescheidener in ontvangst. Hun prestaties in de heren dubbeltwee, 
maar ook de afzonderlijke prestatie van Joris in de skiff, waren ruimschoots voldoende om als 
winnaar te kunnen worden uitgeroepen.  
 

Ik kan het iedereen eens aanraden om een wedstrijd te roeien, in een 
skiff of met je ploeg. Je hoeft niet de snelste in je veld te zijn, maar 
naar een doel toewerken is heel plezierig én geeft voldoening. Dus bij 
twijfel: niet jaren over nadenken, maar gewoon doen. Een ding weet 
ik zeker: de Cottwich Almelo Regatta ga ik graag nog eens roeien. En 
dan volgt vast niet meer deze vraag die me dit jaar werd gesteld: 
“Roosendaalse Roeivereniging… uh, kom je uit dat villadorp bij 
Arnhem of daar ergens in West-Brabant, wordt daar ook geroeid?”. 
De dag was door de goede organisatie perfect, hartelijk en Twents 
gastvrij, met lekker eten - zelfs een taartenbuffet ontbrak niet - en 
veel gezelligheid maakte het tot een prachtige ervaring die zeker voor 
herhaling vatbaar is.  
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De Grote Burgemeester komt je voortaan redden 
Een grote wens is in vervulling gegaan: we hebben een mooie, snelle, veilige en 
stabiele boot om roeiers die in de penarie zijn geraakt, te assisteren. En tijdens 
regatta’s en tijdens instructie roeiers te begeleiden. 

Het is een polyester catamaran geworden die speciaal voor dit doel is gebouwd. 

 
De boot is door wethouder Sport en 
Cultuurzaken van de gemeente Roosendaal, 

Robin Heij, ‘De grote Burgemeester’ gedoopt 
(naar een meeuwensoort). De boot is voor de 
eerste keer ingezet tijdens de Suikerrace. 

 

 

 

 

 

Onze trotse Vloot commissaris Bert Vlieger vertelt: 

“De boot heeft al diverse tewaterlatingen gehad en wordt nu al 
door bijna 20 leden, die een introductie cursusje hebben gehad, 
als zeer positief beoordeeld. Dit vanwege zijn zeer makkelijke 
start procedure, en rustige, stabiele en ook snelle vaart. Ook 
voor begeleiding van roeiers en instructie is de boot positief beoordeeld.” 

Het is de bedoeling dat er een behoorlijk groot aantal leden - na die kleine introductie - de boot 
mogen besturen. Om de boot te kunnen reserveren worden hun namen in e-Captain geregistreerd.  

Meldt je aan bij Bert Vlieger Vloot commissaris om ook die introductie van ca 1 uur te krijgen.  
 

Een nieuw AED bij de RRV – om levens te redden 
We hebben - met subsidie - een nieuwe AED kunnen krijgen. 
Verantwoordelijk wethouder René van Ginderen ging bij onze 
vereniging op bezoek en zegt in een reactie: "Als gemeente vinden wij 
het heel belangrijk dat er een goed en volledig AED-netwerk is. Met 
deze subsidie willen we particulieren, sportverenigingen en andere 
organisaties stimuleren om een AED aan te schaffen en mensen op te 
leiden. Samen met deze partijen en alle vrijwillige hulpverleners 
hopen we zo in de hele gemeente levens te kunnen redden wanneer 
dat nodig is." 
 

De Vlietrace – wie is de beste van de RVV? 
Zaterdag 20 september was het weer zover: De Vlietrace – de jaarlijkse, gezellige én sportieve 
onderlinge van de Roosendaalse Roeivereniging over 1500 meter. Voor de 22 teams was dan wel een 
natte dag, maar met pret voor allen. En natuurlijk veel sportiviteit! 

De uitslagen kan je op onze website vinden. 
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De 36ste Suikerrace – de RRV organiseerde weer die 
traditionele internationale regatta 
Op zondag 16 november werd traditioneel de zomerperiode afgesloten met de Suikerrace en met 

zoals altijd een internationaal deelnemersveld; net als voorgaande jaren deden niet alleen 

verenigingen uit Nederland mee, maar ook uit België en Duitsland.  

De 41 deelnemende teams konden zich weer uitleven met 6 kilometer roeien op het strijdperk van 

het Mark-Vliet kanaal; de start bij de brug bij Roosendaal, de finish bij Boerderijk Claassen.  

De kijkers konden weer 

genieten van een felle strijd, 

afzien van de deelnemers, de 

vreugde bij de finish, de life 

beelden via een videolink op 

TV en muzikaal omlijst door 

een dweilorkest.  

Het weer was misschien wat 

minder (regenachtig) maar de 

sfeer was er niet minder om. 

Ook dit jaar lieten onze collega 

leden zich weer gelden en 

behaalden mooie resultaten.  

De uitslagen kan je vinden op 

onze website. 

 

Informatie over de 11 steden roei-marathon 
Heb je altijd al eens willen weten hoe het is om een échte roeimarathon te varen? Je hoeft geen 

jarenlange roei-ervaring te hebben om mee te kunnen doen aan een roeimarathon! 

Binnen de Roosendaalse Roeivereniging willen we het marathon-roeien verder stimuleren. Eén van 

de mooiste uitdagingen die je als roeier kunt aangaan is de 11steden Roeimarathon in Friesland. 

Deze unieke tocht vindt in 2026 plaats op 15 en 16 mei. Het is een onvergetelijke ervaring waarin 

sportiviteit, samenwerking en doorzettingsvermogen samenkomen. Wij hebben de tocht al meerdere 

keren geroeid en willen onze ervaringen graag met jullie delen. 

Op 2 december is door Camiel Volmer en Frank Boelen nadere informatie over die 11steden 

gegeven. Kon je daar niet bij zijn maar ben je geïnteresseerd: vraag informatie bij hen op. 

 

ROEI EENS MET EEN ANDER – de Heen en Weer 
Zaterdag 4 oktober zou de Heen en Weer worden geroeid, een estafette prestatietocht op de 
wateren rond Roosendaal. 
Vanwege het bizar slechte weer moest deze roeitocht worden afgeblazen. Jammer, maar volgend 
jaar nieuwe kansen! 
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De Lichtjestocht 
Helaas is de Lichtjestocht die op 
11 oktober was gepland, niet 
doorgegaan. De eerste editie 
van de lichtjestocht was in het 
lustrumjaar onder de 
allitererende naam ‘Lustrum Lichtjestocht’. Hopelijk kunnen we in 2026 deze traditie wel beleven.  

Instructeurs gezocht! 

Voor het nieuwe roei / instructie seizoen van 2026 zijn wij op zoek naar enthousiaste leden die 
interesse hebben om aspirant instructeur te worden. 

Wat ga jij doen?  
Wij gooien je uiteraard niet meteen in de diepte van de Vliet maar laten je meelopen met een groep 
ervaren instructeurs. Op die manier kun jij kijken of instructie geven iets voor jou is. 
De start van het nieuwe les seizoen is op 13 april. Jij krijgt dan 2 maanden de tijd om van dit 
superleuke vrijwilligerswerk jouw uitdaging te maken! Uiteraard telt dit mee als Clubwerk! 
Je kunt aansluiten bij alle instructie momenten, zowel overdag als in de avond.  
Na die 2 maanden kun jij aangeven of je dit wilt blijven doen en op welke manier. Denk hierbij aan 
welke instructie moment past bij je, wil je dit in de zomer maar ook in de winter doen of wil je alleen 
bij de 1e 2 maanden helpen…… 
Mocht je ervoor kiezen om instructeur te worden dan zijn er via de RRV / KNRB opleidingen te 
volgen! 

Aanmelden kan door uiterlijk 31 december een mail te sturen naar instructie@roosendaalserv.nl 
Zodra wij voldoende aanmeldingen binnen hebben zullen wij een datum prikken voor een info 
avond. 
Wij hopen uiteraard op veel leden die komen proeven van het lesgeven. 

Pas op dat je vingers niet vastvriezen 
Tijdens de wintermaanden was er redelijk vaak discussie waarom er niet mocht worden geroeid; 
het stoplicht stond dan op rood. De reden: op het weerstation Woensdrecht werd nog vorst 
gemeten; bij de vereniging was het dan soms al lang boven nul. Deze hogere temperatuur is te 
verklaren doordat de temperatuur bij de vereniging - door de invloed van het water - vaak wat 
hoger is, dan op het land bij Woensdrecht. 

De instelling van het stoplicht is nu aangepast: pas bij een temperatuur van -3 op Woensdrecht 
mag er niet meer worden geroeid; het stoplicht staat op rood. Het stoplicht staat vervolgens 
tussen 0 en -3 graden op oranje. 

Deze instellingen leggen wel een grotere verantwoordelijkheid bij de roeiers: misschien is de 
temperatuur op het vlot wel okay en staat het stoplicht op oranje, maar kan er – bijvoorbeeld 
gedurende de nacht - ijs op het water zijn gevormd. En dan is het uiteraard verboden om te roeien. 
 

 

 

 

mailto:instructie@roosendaalserv.nl
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Specials op de agenda 
 

4 Januari – bubbels voor het nieuwe jaar 
 

Maart – poetsdagen 
De data zijn nog niet bekend, wel dat we voorafgaande aan de open dagen aan de poets gaan. Alle 

boten, het clubhuis, de loodsen en het terrein moeten weer spic en span zijn voor onze gasten. 

 

28 en 29 maart – de open dagen 
Het is altijd leuk om onze vereniging te presenteren aan roeiers in de dop en hen kennis te laten 

maken met onze mooie sport. En laten we ook de gezelligheid van de vereniging niet vergeten te 

noemen. 

Voor dit weekend worden weer gastheren en gastvrouwen gezocht die bezoekers rondleiden, hen 

alles over het roeien vertellen, en hen begeleiden bij hun eerste roei-ervaringen in een boot. 

Nadere informatie volgt nog! 

 

Activiteiten kalender: zie de Kalender op de website voor nog meer evenementen. 

 

De volgende nieuwbrief is gepland voor februari 2026. 

 

The last post …. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Bedankt Stuur!               Welkom Stuur! 

     


